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Beste parochianen, 
 
Sinds het onverwachte nieuws van mijn zorgwekkend hoge bloeddruk, eind 
november, ziet u mij niet of nauwelijks. 
Langs deze weg laat ik u weten dat ik met heel kleine stappen vooruitga.  
De bloeddrukmeter gaat ondertussen iets omlaag. 
Ik merk dat de rust mij goed doet. Ik kan eindelijk mijn batterijen wat meer opladen 
door gebed, studie en verdieping; zonder dat alles zou ik ook nauwelijks priester 
voor u kunnen zijn. 
 
Heel hartelijk dank aan alle parochianen die me de laatste weken een vriendelijk 
kaartje vol goede wensen stuurden als teken van meeleven; het heeft me heel goed 
gedaan! 
Veel dank ook aan alle vrijwillig(st)ers die al anderhalve maand een flink tandje bij 
moeten zetten, en aan mijn collega-pastoors Caldelas en Kreuwels, die telkens 
inspringen onder coördinatie van deken Nevelstein, zodat het parochieleven gewoon 
kan doorgaan. Over een tijd hoop ik u weer een update te sturen. 
 
Hartelijke groeten, 
pastoor Harry Notermans 
 
Stille dag in Rolduc 
 
Op zaterdag 8 maart is er ter voorbereiding op Pasen een ‘Stille Dag’  
in Rolduc. Deze bezinningsdag – die samen met de parochies van Kerkrade  
gehouden wordt - begint om 9.30 uur met ontvangst in de recreatiezaal  
van het Seminarie. Om 10.00 uur wordt de H. Mis gevierd in de bovenkapel  
van het Seminarie. Er is deze dag twee keer een inleiding op stil gebed.  
Deze dag is in stilte als een hulp om werkelijk tijd vrij te zijn voor  
Hem, die in ons midden geboren heeft willen worden. De dag eindigt om  
15.00 uur. Het is de bedoeling dat men de héle dag (van 9.30 tot 15.00  
uur) bijwoont, en niet een deel daarvan. Doorheen de dag is er koffie  
beschikbaar; men wordt gevraagd zelf een lunchpakket mee te nemen.  
De kosten bestaan uit een vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,-).  
Aanmelding vóór 3 maart bij pastoor Kreuwels: hanskreuwels@gmail.com 
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Het is weer mogelijk om een Huispaaskaars te bestellen. U kunt uw 
bestelling doorgeven via het parochiekantoor. Uw bestelling wordt definitief 

geplaatst na contante betaling. 

12,00 17,00 24,50 34,50 



Parochie Agenda
 

 

 
 

za 8 mrt. 2025, 
10.00 u. 

stille dag Rolduc 

za 29 mrt., 19.00 u.  H. Vormsel St. Jozefkerk 
do 29 mei, 09.30 u. E.H. Communie  

(bs. de Wegwijzer) 
St. Jozefkerk 
Waubach 

zo 15 juni, 09.30 u.
  
   

E. H. Communie  
(bs An d’r Put en de Speurneus) 

St. Jozefkerk 
Waubach 

zo 22 juni, 10.00 
uur 

eucharistieviering, aansl. 
Sacramentsprocessie 

Waubach 

zo 29 juni, 10.00 
uur 

Sacramentsprocessie, aansl. 
H.Mis 

Rimburg 

   
  
Overzicht H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg  
Zondag 11.00 u. Waubach   
 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
  
Overledenen: 
Sinds de vorige uitgave van dit 
parochieblad hebben geen kerkelijke 
uitvaarten plaatsgevonden binnen ons 
parochiecluster. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vanwege ziekteverlof van de pastoor is het 
parochiekantoor voorlopig gesloten  

op vrijdag.  
U bent welkom op dinsdag en 

woensdag. 
 

Doopdata 2025: 
Zodra de doopdata voor 2025 

bekend zijn, wordt u middels dit 
parochieblad hierover 

geïnformeerd. 

 

Tot nader bericht zal de  
H. Mis op woensdagavond in 
Waubach komen te vervallen. 

 
 



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms  

Zondag 09 feb VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur fam. Peusens-L’Ortye (st); 

Waubach 11.00 uur 

zeswekendienst Martha Dickmeis-Simons; 
jrdst. Cor Rutzerveld, tevens vr. echtgenote 
Mia Rutzerveld-Meulenberg en overl. leden van 
de fam. Rutzerveld en Meulenberg; Sjaak 
Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 

Maandag 10 feb H. SCHOLASTICA, MAAGD 

Waubach 19.00 uur jrdst. Leo Vaessen (st);  

Dinsdag 11 feb ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES    
Heereveld 10.30 uur H. Mis                                                                    

Woensdag 12 feb  

Waubach 19.00 uur H. Mis vervalt !! 

Donderdag 13 feb  

Waubach 09.00 uur  

Vrijdag 14 feb HH. CYRILLUS, MONNIK, EN METHODIUS, 
BISSCHOP, PATRONEN VAN EUROPA 

Waubach 09.00 uur 
overl. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); 
waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 16 feb ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur Pierre en Johanna Simons-Douven; 

Waubach 11.00 uur 1ste jrdst. Hetty Weelen-Hommelsheim;Mia 
Dautzenberg-Andrieu; 

Maandag 17 feb ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE 
SERVIETENORDE 

Waubach 19.00 uur zaliger pastoor Joseph Peters (st); jrdst. Annie 
Vaessen-Portz; 

Dinsdag 18 feb 
                       Heereveld 10.30 uur H. Mis    

                                                                                                 



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Woensdag 19 feb  

Waubach 19.00 uur H. Mis vervalt !! 

Donderdag 20 feb  

Waubach 09.00 uur  

Vrijdag 21 feb H. PETRUS DAMIANI, BISSCHOP EN 
KERKLERAAR 

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 23 feb ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur Koor Gioia Tiny, Hub en Juul Ubben en alle 
overl. familieleden (st); 

Waubach 11.00 uur jrdst. Meggie Rutten (st); Jan Evertsen (st); 

 

Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks 
thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht 
komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze parochiesite vindt u de 
uitzending ook op. 

 

 
Het Mariafeest dat geen Mariafeest is 

Op 2 februari viert de Kerk het feest van Maria-Lichtmis. De naam wekt de indruk 
dat het om een Mariafeest gaat en in het rijtje van Mariafeesten wordt het ook 
steeds genoemd. Helemaal fout is dat niet, maar helemaal goed ook niet. 

De officiële naam van Maria-Lichtmis luidt: ‘Opdracht van de Heer in de tempel’.  
We vieren die dag dat Jozef en Maria met de pasgeboren Jezus naar de tempel 
gingen om hem daar – geheel volgens de joodse traditie – aan God op te dragen. 
Maria was daar als kersverse moeder natuurlijk wel bij, maar eigenlijk draait het om 
haar zoon Jezus. Het is dus beter om van een Christusfeest te spreken dan van een 
Mariafeest. 

Begrijpelijk is de verwarring overigens wel, want sinds de 10e eeuw is het 
gebruikelijk om op deze feestdag kaarsen te wijden ter ere van Maria. Deze kaarsen 
kunnen in de liturgie gebruikt worden en gelovigen kunnen ze eventueel ook mee 
naar huis nemen voor bijzondere gelegenheden. Later werd aan het wijden van de 
kaarsen ook een kaarsenprocessie door de kerk toegevoegd. Vandaar ook de naam 
‘Lichtmis’. 
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Kerkbijdrage

Par. H. Jozef   NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. H.H. Theresia 
en Don Bosco  NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette  NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid  NL74 RABO 0151 7040 07

Zie onze website voor ING bankrek. nummers

Kerkhofadministratie 
Parochiekantoor Tel. 045 531 2378
H. Jozef – Waubach
H. Bernadette - Abdissenbosch
H. Drievuldigheid - Rimburg

Kerkhofbeheerders
Dhr. F. Speck - fspeck@home.nl
Mevr. K. Hermans - kwahermans@gmail.com

Gemeentelijk Kerkhof - Lauradorp - Tel 14045

Parochiecluster
Ubach over Worms
 
Pastoor H. Notermans
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Secretariaat parochies: 
di- woe - vr 10.00 - 12.00 uur 
Kerkberg 7  Tel. 045 - 531 2378
info@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties 
Weekdag € 12,50 - Weekend € 27,50 

Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: J. Post  045 - 531 0449 
Rimburg: F. Weijers  045 - 532 3996

Parochieassistent M. Dietzenbacher 
Catecheet M. Kockelkoren

Cursus Boekbinden door en bij het Service Gilde Landgraaf 

Boekbinden is ontstaan in de laat antieke tijd, ergens tussen 300 en 600 na Chr.  
Tot dat moment werd er geschreven op papieren rollen en vellen. Pas nadat 
Johannes Gutenberg in Mainz rond 1450 de westerse boekdrukkunst uitvond en het 
eerste gedrukte boek, een Latijnse bijbel, het licht zag, ontwikkelden boekbinden en 
boekdrukken zich tot serieuze ambachten.  
Het Service Gilde heeft jarenlang de cursus boekbinden met veel succes 
georganiseerd en wat is er nu nog leuker dan in deze tijd van multimedia en AI je 
eigen agenda of dagboek te binden of te leren herstellen. 
Op vrijdag 14 februari organiseert het Service Gilde in het Burgerhoes in 
Landgraaf om 10.00 uur een workshop boekbinden die verzorgd wordt door docent 
de heer Hub Janssen. Middels een inleiding zet hij u op het spoor van illustere 
voorgangers die het boekbinden zelfs tot kunst hebben verheven. 
Wij gaan ervan uit dat er voldoende belangstelling zal zijn om na deze eerste 
kennismaking uw kennis en kunde gedurende nog een tiental ochtenden te 
verbeteren. 
Geïnteresseerden voor de workshop op vrijdag 14 februari/ of cursus kunnen zich 
opgeven bij het Service Gilde Landgraaf per mail: gildelandgraaf@gmail.com 
of telefonisch (maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 uur) 045 – 569 56 80  
 

Volgende edities parochieblad 

Misintenties van / tot Verschijningsdatum Intenties opgeven tot: 
23 februari – 09 maart 14 februari 05 februari 
09 maart – 23 maart 28 februari 19 februari 
23 maart – 06 april 14 maart 05 maart 
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Oplossing Nr.58 > de drie koningen heetten Caspar, Balthasar, Melchior 

 

 

 

 

 

Pim heeft zich van oude blikjes een 
prachtig ridderkostuum gemaakt! 
Hij vindt de ridders zo dapper en 
moedig. Een ridder vocht voor zijn 
koning en was hem trouw. Maar Pim 
schrikt zich een hoedje toen er 
opeens de schaduw van een kat 
verscheen… Pam had namelijk het 
plaatje van een kat op een 
verpakking voor kattenbrokjes 
uitgeknabbeld. Kijk wat ze heeft 
uitgespookt! 

500 jaar geleden leefde in Spanje 
een jonge ridder, Ignatius van 
Loyola. In een gevecht werd hij  
getroffen door een kanonskogel. 
Beide knieën werden zwaar 
beschadigd.  Toen het beter met 
hem ging wilde hij niet meer voor 
de koning vechten maar  een 
ridder van Jezus zijn. Niet met het 
zwaard maar door mensen liefdevol 
te helpen.  Tot op de dag van 
vandaag doen Jezuïten juist dit 
overal in de wereld. 

Wat 
is heel 
groot, 
maar 
weegt 
niks? 



Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
14 januari

voor de periode tot: 09 maart

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
05 februari
Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

voor iedereen een
passend afscheid

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u
langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons 
inloopspreekuur. Dit is elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mona Slob Guido Waltmans

Lindeman
Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf

REEWEG 84 • LANDGRAAF

ROTHY.NL


