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Het Heilig Jaar 2025 gaat beginnen 
 
Het nieuwe jaar wordt een bijzonder jaar in de katholieke Kerk. Het is namelijk een 
Heilig Jaar of Jubeljaar. Een unieke gebeurtenis, want het vindt doorgaans maar één 
keer in de 25 jaar plaats. Paus Franciscus nodigt ons allemaal uit om in 2025 
‘pelgrims van hoop’ te worden.   
 
Wat is een Jubeljaar? 
Een Jubeljaar of Heilig Jaar is een groot 
internationaal themajaar, waarin 
barmhartigheid, verzoening en vergeving 
van schulden centraal staan.  
Bij een Jubeljaar horen allerlei tradities, 
zoals een pelgrimstocht naar Rome en het 
passeren van de Heilige Deuren in de grote 
basilieken daar. Ook het verkrijgen van een 
aflaat is van oudsher met een Heilig Jaar 
verbonden.  
 
Als thema voor het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus ‘hoop’ centraal gesteld. 
In de kern is een Jubeljaar een jaar waarin mensen worden aangespoord om terug 
te keren naar de fundamenten van hun geloof en naar onderlinge verbroedering. 
Het is een jaar van het herstellen van relaties tussen mensen en ieders eigen relatie 
met God. Een Jubeljaar is ook een oproep tot bekering: het is een gelegenheid om 
eens goed naar je eigen leven te kijken en God te vragen je te begeleiden op de 
weg naar heiligheid. In een Jubeljaar spelen woorden als hoop, gerechtigheid, 
toewijding, dienstbaarheid en vredelievendheid een belangrijke rol.  
Bovenal staat in het Jubeljaar de ontmoeting met Christus centraal. 
 
Gewone en buitengewone Jubeljaren 
Een Heilig Jaar wordt steeds door de paus uitgeroepen. Het laatste ‘gewone’ Heilige 
Jaar was in 2000 en dat betekent dat 2025 opnieuw een gewoon of regulier Heilig 
Jaar is, passend in de cyclus van 25 jaren. Daarnaast kan de paus ook een 
‘buitengewoon’ Heilig Jaar uitroepen, zoals in 2016 gebeurde in het Jaar van 
Barmhartigheid. Tot nu toe zijn er 26 gewone Jubeljaren gevierd, 2025 is het 27e. 
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Solidaridad: Hartelijk dank! 
In de jaarlijkse Adventsactie Solidaridad heeft u ook dit jaar 
weer een prachtig bedrag bij elkaar gebracht, namelijk € 93,30 
Dat bedrag hebben we inmiddels al overgemaakt, zodat het zo 
spoedig mogelijk kan worden gebruikt voor het goede doel van 
dit jaar (zie vorige edities van ´t Kirkebledje of ook 
www.solidaridad.nl Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
Televisiemissen in 2025 vanuit Houthem 
De televisiemissen van KRO-NCRV uit het 
bisdom Roermond komen dit jaar vanuit de 
Sint-Gerlachuskerk in Houthem Sint-Gerlach. 
Deze kerk neemt het stokje over van de  
H. Hartkerk in Roermond, van waaruit de 
vieringen de afgelopen twee jaar werden uitgezonden. 
 
KRO-NCRV zendt elke zondagmorgen om 10.00 uur op NP02 een eucharistieviering 
uit. Deze komt steeds vanuit een kerk in een ander bisdom. In Limburg werden de 
tv-missen afgelopen jaren uitgezonden vanuit Roermond, Waubach, Meerssen, 
Venray en Tegelen. 
De eerste tv-mis vanuit Houthem staat gepland voor carnavalszondag 2 maart.  
De andere eucharistievieringen vanuit Houthem zijn te zien op 27 april, 13 juli,  
24 augustus, 19 oktober en 21 december. Op zondag 15 juni komt de televisiemis 
vanuit de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht bij gelegenheid van de Heiligdomsvaart.  



Parochie Agenda
 

 

 
 

za 8 mrt. 2025, 
10.00 u. 

stille dag Rolduc 

za 29 mrt., 19.00 u.  H. Vormsel St. Jozefkerk 
do 29 mei, 09.30 u. E.H. Communie  

(bs. de Wegwijzer) 
St. Jozefkerk 
Waubach 

zo 15 juni, 09.30 u.
  
   

E. H. Communie  
(bs An d’r Put en de Speurneus) 

St. Jozefkerk 
Waubach 

zo 22 juni, 10.00 
uur 

eucharistieviering, aansl. 
Sacramentsprocessie 

Waubach 

zo 29 juni, 10.00 
uur 

Sacramentsprocessie, aansl. 
H.Mis 

Rimburg 

   
  
Overzicht H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg  
Zondag 11.00 u. Waubach   
 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
  
Overledenen: 
21-12: Martha Dickmeis-Simons (94 jr.)   
 
Sterkte aan de betreffende familie! 

 
 

 

Vanwege ziekteverlof van de pastoor is het 
parochiekantoor voorlopig gesloten  

op vrijdag.  
U bent welkom op dinsdag en 

woensdag. 
 

Kinderwoorddienst: 
Met ingang van 2025 vindt de 
kinderwoorddienst enkel plaats 
tijdens bijzondere vieringen 
zoals Kerstmis en Pasen. 



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 

Zondag 12 jan DOOP VAN DE HEER 

Rimburg 09.30 uur jrdst. Piet Gerards (st); 

Waubach 11.00 uur 

jrdst. Sjef Speck, tevens overl. ouders Speck 
en Steinbusch; Sjaak Dejalle, dochter Ria 
Römkens-Dejalle; jrdst. ouders Ed en Mia 
VanderBroeck-Dörenberg (st); jrdst. Rudi Roth 
(st); jrdst. ouders Hanzen-Peters (st);  

Maandag 13 jan H.HILARIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR 

Waubach 19.00 uur  

Dinsdag 14 jan            Heereveld 10.30 uur H. Mis                                

Woensdag 15 jan H. ARNOLD JANSSEN, PRIESTER 

Waubach 19.00 uur  

Donderdag 16 jan  

Waubach 09.00 uur  

Vrijdag 17 jan H. ANTONIUS, ABT 

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 19 jan TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur jrdst. Lucie Schurer (st);  

Waubach 11.00 uur 

zeswekendienst Jo Lentz; zeswekendienst 
Mathieu Speck 1ste jrdst. Zoë Loo; Sjef Pelzer 
vw. verj, tevens Marijke Pelzer-Gigengack; Mia 
Dautzenberg-Andrieu;   Presentatieviering van 
onze communiecantjes 

Maandag 20 jan H. FABIANUS, PAUS EN MARTELAAR-H. 
SEBASTIANUS, MARTELAAR 

Waubach 19.00 uur  

Dinsdag 21 jan 

H. AGNES, MAAGD EN MARTELARES  
Heereveld 10.30 uur H. Mis            

                                                                             



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Woensdag 22 jan H. VINCENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR 

Waubach 19.00 uur 
Christina Spiertz-Degens, tevens echtgenoot 
Leo en zoon Jo; ouders Plum-Heinen en 
dochter Mia (st); 

Donderdag 23 jan  

Waubach 09.00 uur  

Vrijdag 24 jan H. FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN 
KERKLERAAR 

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 26 jan DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur  

Waubach 11.00 uur Jan Evertsen (st);  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks 
thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht 
komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze parochiesite vindt u de 
uitzending ook op. 

 

 
 
 

Kribkeswandeling wederom een 
succes! 

Hartelijk dank aan de vrijwilligers van de 
kribkeswandeling. Heel veel mensen 
vonden de weg naar het kribje, om van 
daaruit aan de wandeling te beginnen. 

Wat was het mooi dat op die kerstdag 
zoveel mensen naar de kerk kwamen.  
Dat de Heilige Geest hen ook verder 
mag begeleiden op hun weg. 

                BBeeddaannkktt  
 



Kerkbijdrage

Par. H. Jozef   NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. H.H. Theresia 
en Don Bosco  NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette  NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid  NL74 RABO 0151 7040 07

Zie onze website voor ING bankrek. nummers

Kerkhofadministratie 
Parochiekantoor Tel. 045 531 2378
H. Jozef – Waubach
H. Bernadette - Abdissenbosch
H. Drievuldigheid - Rimburg

Kerkhofbeheerders
Dhr. F. Speck - fspeck@home.nl
Mevr. K. Hermans - kwahermans@gmail.com

Gemeentelijk Kerkhof - Lauradorp - Tel 14045

Parochiecluster
Ubach over Worms
 
Pastoor H. Notermans
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Secretariaat parochies: 
di- woe - vr 10.00 - 12.00 uur 
Kerkberg 7  Tel. 045 - 531 2378
info@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties 
Weekdag € 12,50 - Weekend € 27,50 

Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: J. Post  045 - 531 0449 
Rimburg: F. Weijers  045 - 532 3996

Parochieassistent M. Dietzenbacher 
Catecheet M. Kockelkoren

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken naar elkaar.  
De kerk is voor veel mensen op tal van manieren van betekenis. Met de kerk wordt 
niet alleen het kerkgebouw bedoeld, maar op de eerste plaats de gemeenschap van 
gelovigen. Iedereen die zich met de kerk verbonden voelt, mag zich ook verbonden 
voelen met die gemeenschap. 
 
Alle kosten die daarmee gemoeid zijn, moeten echter betaald worden uit de 
vrijwillige bijdrage van parochianen. Dat onze parochie kan functioneren, is daarom 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedereen die zich met onze 
geloofsgemeenschap verbonden voelt. Elk jaar in januari wordt de Actie Kerkbalans 
gehouden om u eraan te herinneren uw bijdrage voor onze parochie te betalen. 
Het thema van de Actie Kerkbalans 2025 is ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’. De kerk en het geloof zijn een geschenk aan iedereen die zich er – van 
dichtbij of wat meer op afstand – mee verbonden voelt. Ook in het nieuwe jaar 
willen wij u dat geschenk aanbieden. Om dat te kunnen blijven doen, is uw 
financiële steun belangrijk. Onze parochie is ANBI-erkend. Dat betekent dat uw gift 
fiscaal aftrekbaar is. 

U kunt uw bijdrage overmaken op één van onderstaande rekeningnummers  
(zie colofon op deze pagina). Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Volgende edities parochieblad 

Misintenties van / tot Verschijningsdatum Intenties opgeven tot: 
26 januari – 09 februari 17 januari 08 januari 
09 februari – 23 februari  31 januari 22 januari 
23 februari – 9 maart 14 februari 05 februari 
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< Oplossing Nr.57 > 

 

 

 

 

 

 Hoe geef je Jezus een 
plekje in jouw hart? 
Door Hem lief te 
hebben! Knip de 
hartjes uit en plak de 
twee helften op 
elkaar. Nu kun je op 
beide kanten de 
namen schrijven van 
degene die je lief-
hebt. Zet Jezus in het 
midden! Zoals Pim en 
Pam het ook doen.  

Drie koningen volg-
den de ster om het 
Kind te zien dat Koning 
van de koningen zou 
worden. Ze brachten 
cadeau’s mee: goud, 
wierook en mirre. 
Toen zij terug reisden 
verklapten ze niet aan 
Herodes waar het 
kindje werd geboren. 
Jezus had voor altijd 
een plekje in de harten 
van de koningen en de      
herders gekregen. 

Hoe 
heetten 
de drie 
koningen? 



Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
17 januari

voor de periode tot: 09 februari

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
08 januari
Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

voor iedereen een
passend afscheid

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u
langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons 
inloopspreekuur. Dit is elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mona Slob Guido Waltmans

Lindeman
Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf

REEWEG 84 • LANDGRAAF

ROTHY.NL


