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Pelgrimsgroep op bedevaart in 
Lourdes en in Spanje 

Ook dit jaar is de pelgrimsgroep 
o.l.v. pastoor Notermans op reis. 
Vorig jaar staken we de Pyreneeën 
over. En omdat we toch ‘in de buurt' 
zijn, begonnen we dit jaar de 
bedevaart met enkele dagen in 
Lourdes. Het was indrukwekkend om 
samen biddend in het heiligdom te 
zijn, en bij Maria de vele intenties 
neer te leggen vanuit Ubach over 
Worms en daarbuiten.  
De kaarsenprocessie was een van de 
emotionele momenten in Lourdes. 

Inmiddels hebben we de trein 
genomen naar Spanje en zitten de 
eerste dagen van de Camino erop. 
De ene dag worden we verrast door 
een enorme stortbui, de andere dag 
door een omleiding en een langere 
afstand dan gepland.  
Voor de kenners: we lopen dit jaar 
260 km van Najera tot kort voor 
Leon.  
 
Daarmee komt Santiago dichterbij, 
maar het gaat nog tot 2025 of 2026 
duren voordat we daar aankomen. 

 

Pelgrimeren is de laatste jaren sterk in opkomst. Voor gelovige mensen die letterlijk 
biddend op weg zijn.  
Maar ook talloze anderen kiezen de weg naar Santiago om meer tot zichzelf te 
komen en een tijd van bezinning te nemen. Van harte aanbevolen!  
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Proficiat! 

Onze parochiaan Hub Brassée uit de 
Kerkstraat is onlangs benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau, met name 
voor zijn verdiensten voor schutterij  
St. Joseph in Waubach. 

Brassée is hoornblazer, penningmeester 
en vrijwilliger op tal van andere fronten.  

Ook is hij verantwoordelijk voor 
clubgebouw ’t Sjutteheem. Als er iets 
moet gebeuren, dan is Brassée erbij.  
Hij is daarnaast voor velen een eerste 
aanspreekpunt binnen de vereniging en 
een hulp op velerlei gebieden. 
Van harte gefeliciteerd met deze 
welverdiende onderscheiding! 



Parochie Agenda 

 

 

zo 6 okt., 09.30 uur H. Mis in het kader van 80 jaar 
bevrijding 

Rimburg 

zo 10 nov., 11.00 u. H. Mis en aansl. Koffie noa de Mès Waubach 
za 14 dec., 10.00 u. Stille dag Rolduc 
za 8 mrt., 10.00 u. Stille dag Rolduc 
za 29 maart 2025, 
19.00 uur 

H. Vormsel St. Jozefkerk 
Waubach 

do 29 mei, 09.30 u. Eerste H. Communie 
(Bs. de Wegwijzer) 

St. Jozefkerk  
Waubach 

zo 15 juni, 09.30 u. Eerste H. Communie 
(Bs. An d’r Put en de Speurneus) 

St. Jozefkerk 
Waubach 

   
  
Overzicht H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg  
Zondag 11.00 u. Waubach   
 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
  
 
Oktober Wereldmissiemaand 
Onder de titel ‘Ga en nodig iedereen uit ‘ 
(Matteüs 22,9) voert Missio campagne 
voor oktober-Wereldmissiemaand. Het 
voorbeeldland is Papoea-Nieuw-Guinea,           
in het bijzonder de eilanden Carterets en 
Bougainville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overledenen: 
         Er hebben geen kerkelijke 

uitvaarten plaatsgevonden binnen 
ons parochiecluster. 

 

Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks 
thuis te volgen. 
 

 

 
Doopzondagen 2024: 
 
 
Zondag 13 oktober 
Zondag 17 november en 8 dec. 
 
Doopvoorbereiding: 
 
Maandag 28 oktober 
 
Van 20.15 tot 21.30 uur                       
op de pastorie (Kerkberg 7) 
 

 

 
 

 



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 

Zondag 06 okt ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET 
JAAR 

Rimburg 09.30 uur Zangver. Eendracht ivm 80 jarige bevrijding 
!! 

Waubach 11.00 uur 

zeswekendienst John Korver; Pierre 
Bellemakers; Wiel Vaessen (st);  Louise Palm-
Höppener (st); jrdst. Tiny van den Oever (st); 
Mon Valent; (kinderwoorddienst); 

Maandag 07 okt HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS 

Waubach 19.00 uur Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 

Dinsdag 08 okt                   Heereveld 10.30 uur H. Mis                                                                                                                                  

Woensdag 09 okt HH. DIONYSIUS, BISSCHOP, EN GEZELLEN, 
MARTELAREN 

Waubach 19.00 uur overl. ouders Gärtener-Wolters (st); 

Donderdag 10 okt ONZE LIEVE VROUW, STERRE DER ZEE 

Waubach 09.00 uur  

Vrijdag 11 okt H. JOHANNES XXIII, PAUS 

Waubach 09.00 uur 
ouders Johan en Trautje Franken-Vossen (st); 
waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 13 okt ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET 
JAAR 

Rimburg 09.30 uur zeswekendienst Lieske Doveren-Offermans;  

Waubach 11.00 uur 

Hetty Weelen-Hommelsheim; Sjaak Dejalle en 
dochter Ria Römkens-Dejalle; jrdst. Hermie 
Bogman, tevens Annie Bogman–Haan, Peter 
Haan en wederzijdse ouders; 

Maandag 14 okt H. CALLISTUS I, PAUS EN MARTELAAR 

Waubach 19.00 uur  



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Dinsdag 15 okt H. TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN 
KERKLERARES  Heereveld 10.30 uur                                                                                                                               

Woensdag 16 okt H. HEDWIG, RELIGIEUZE-H. MARGARETA-
MARIA ALACOQUE, MAAGD 

Waubach 19.00 uur   

Donderdag 17 okt H. IGNATIUS VAN ANTIOCHIË, BISSCHOP EN 
MARTELAAR 

Waubach 09.00 uur ouders Michorius-Sonjé;  

Vrijdag 18 okt H. LUCAS, EVANGELIST 

Waubach 09.00 uur 
jrdst. ouders Plum-Heinen, tevens  dochter 
Mia (st); waarna uitstelling en aanbidding van 
het H. Sacrament  

Zondag 20 okt NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET 
JAAR 

Rimburg 09.30 uur Pierre en Johanna Simons-Douven (st); 

Waubach 11.00 uur 

zeswekendienst Wim Schurer; ouders Jo en 
Annie Franssen-Janssen; jrdst. Mariet 
Verboeket-Crombach en dochter Chantal; Mia 
Dautzenberg-Andrieu; (kinderwoorddienst) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees niet bang je bron te 
vermelden 

Christenen van vandaag doen veel voor 
hun medemensen, maar er is iets 
waarvoor ze bang zijn: het openlijk 
durven zeggen waar ze hun kracht 
vandaan halen. Dat ze dit halen uit hun 
Godsgeloof. Wij zullen vaker en 
duidelijker moeten zeggen dat we in 
God geloven, op Hem hopen en van Zijn 
liefde leven. We doen veel goed, maar 
God durven we er bijna niet bij te 
vernoemen.  
De liefdesband met de naaste mogen 
we niet losknippen van de liefdesband 
met God. Waarom beschaamd zijn om 
te laten blijken waar we het gaan halen 
en uit welke bron we drinken? 

Eerste klimaatvluchtelingen 
De bewoners van de Carteret Eilanden gelden 
als de eerste klimaatvluchtelingen wereldwijd. 
“Meer dan 20 mediateams kwamen naar de 
atol en berichtten over ons. Maar onze hoop 
op technische en financiële hulp om de 
eilanden te redden werd niet vervuld”, vertelt 
Rakova met bitterheid in haar stem. 
Desondanks geeft ze niet op. Rakova heeft 
workshops georganiseerd om de jongeren op 
te leiden tot ‘mangroven rangers’. Ook om 
hen bewust te maken van de bescherming 
van hun thuisland. Tegenwoordig wordt geen 
enkele mangroveboom op de Carterets nog 
gekapt. Iedereen weet dat de mangroven het 
verzinken van de eilanden niet tegen kunnen 
houden. Maar ze kunnen de 
eilandgemeenschap tijd geven om de 
verhuizing te organiseren. 
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Volgende edities parochieblad 

Misintenties van / tot Verschijningsdatum Intenties opgeven tot: 
20 oktober – 03 november 11 oktober 02 oktober 
03 nov. – 17 november 25 oktober 16 oktober 
17 november – 01 dec. 08 november 30 oktober 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Terugblik: Vastenactie 2024 

Inmiddels is de opbrengst van de 
Vastenactie 2024 overgemaakt naar het 
Missiebureau Roermond, met de 
bestemming van het project in Kenia: 
een modelboerderij in eigentijdse 
omgang met landbouwgrond.  
De Vastenactie bracht in onze parochies 
€ 893,00 op, een formidabel bedrag. 
Daarbij inbegrepen is een bedrag van  
€ 115,00 van een statiegeld-project dat 
vanuit de vormselcatechese op de drie 
basisscholen werd gehouden. 

 

 

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef   NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. H.H. Theresia 
en Don Bosco  NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette  NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid  NL74 RABO 0151 7040 07

Zie onze website voor ING bankrek. nummers

Kerkhofadministratie 
Parochiekantoor Tel. 045 531 2378
H. Jozef – Waubach
H. Bernadette - Abdissenbosch
H. Drievuldigheid - Rimburg

Kerkhofbeheerders
Dhr. F. Speck - fspeck@home.nl
Mevr. K. Hermans - kwahermans@gmail.com

Gemeentelijk Kerkhof - Lauradorp - Tel 14045

Parochiecluster
Ubach over Worms
 
Pastoor H. Notermans
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Secretariaat parochies: 
di- woe - vr 10.00 - 12.00 uur 
Kerkberg 7  Tel. 045 - 531 2378
info@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties 
Weekdag € 12,50 - Weekend € 27,50 

Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: J. Post  045 - 531 0449 
Rimburg: F. Weijers  045 - 532 3996

Parochieassistent M. Dietzenbacher 
Catecheet M. Kockelkoren



Dit brengt voortdurend de vrede op aarde 
in gevaar met als gevolg heel veel slacht-
offers, vernietiging van voorzienigheden 

voor de basisbehoefte van mensen, 
verdriet, wrok, haat, repeat … 

 Broeder zon, zuster m
aan, broeder vuur, zuster 

water: St. Franciscus van Assisi had een innige 
relatie m

et al zijn m
edeschepselen. Lukt het ons 

om
 deze vreugde m

et hem
 te delen? 

 

Zo luidt het thema van de sscchheeppppiinnggssppeerriiooddee  
22002244  vvaann  11  sseepptteemmbbeerr  tt//mm  44  ookkttoobbeerr.. Waarom 
zouden we ons als Christenen druk maken om het 
klimaat? 

 Omdat Jezus kort voor Zijn hemelvaart zegt: 
“Trek de hele wereld door om aan eellkk  sscchheeppsseell de 
goede boodschap te verkondigen.” Een duidelijke 
opdracht voor ons om zorg te dragen voor ons 
gemeenschappelijk huis, de aarde. Door 
gewetenloos en onwetend om te gaan met de 
gaven van de aarde sterven ontzettend veel 
schepselen uit, zorgt klimaatverandering voor 
natuurrampen en raakt de aarde in onbalans 
door het groeiende verschil tussen arm en rijk.  

BBooooddsscchhaapp  vvaann  
PPaauuss  FFrraanncciissccuuss  

HHoooopp  eenn  lleeeeff  mmeett  ddee  sscchheeppppiinngg!!  

“LLaatteenn  wwee  ddee  kkrraacchhtteenn  bbuunnddeelleenn  eenn  ssaammeenn          
ooppttrreekkkkeenn  mmeett  iieeddeerreeeenn  vvaann  ggooeeddee  wwiill.. Zo kunnen     
we de menselijke macht heroverwegen. We hebben    
de afgelopen decennia ontzagwekkende technologische 
vooruitgang geboekt. Hierdoor is het nodig om 
ethische grenzen te stellen, zodat deze middelen niet 
tegen de mensheid en de natuur worden gebruikt.” 
Paus Franciscus in zijn boodschap ter gelegenheid van de  
Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. 

EErr  iiss  dduuss  HHOOOOPP!!  LLeeeeff  mméétt  ddee  sscchheeppppiinngg!! Wees 
eensgezind in de wens naar VVrreeddee. Vrede met de 
mensen én met de natuur. Geld is een middel en geen 
doel. De mens kan niet tegelijk twee heren dienen, de 
mammon en God. Zegt Jezus! Hij is de Wijsheid.  

 



Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
11 oktober

voor de periode tot: 03 november

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
02 oktober
Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

voor iedereen een
passend afscheid

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u
langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons 
inloopspreekuur. Dit is elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mona Slob Guido Waltmans

Lindeman
Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf
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