
 

 

 

 

 

Bijna dertig kloosters openen a.s. zondag 9 juni hun deuren 
A.s. zondag 9 juni wordt voor de elfde maal de Open Kloosterdag gehouden.  
Zo’n 30 kloosters verspreid door het land zetten hun deuren open om bezoekers te 
verwelkomen. In Limburg doen vijf kloosters mee. Met dit initiatief willen 
religieuzen laten zien dat de keuze voor het klooster een eigentijdse levenskeuze 
is. Zij vertellen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. 

Gevarieerde programma's: 
Elk deelnemend klooster biedt een eigen programma variërend van exposities, 
rondleidingen, gesprekken met religieuzen en de mogelijkheid om mee te vieren 
en te bidden. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal 
tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven. Meer informatie Op de website 
www.openkloosterdag.nl staat een overzicht van alle deelnemende kloosters en 
hun programma's. 

De kloosters in Limburg die meedoen zijn:  

* Zusters Onder de Bogen in Maastricht 
* Paters Camilianen in Roermond 
* Kleine zusters van de H. Joseph in Heerlen 
* Liefdezusters van het Kostbaarbloed in 
Windraak 
* Benedictijnen van abdij Sint-Benedictusberg 
in Mamelis 

Inhalen toegestaan (2) 
Op zondag 19 mei vond in de St. Jozefkerk in Waubach het doopsel plaats van 
Anne-Lotte Zeptner. Dat was al eerder te lezen in de gebruikelijke kleine 
lettertjes. Bijzonder is, dat zij inmiddels halverwege de basisschool is, en in de 
afgelopen tijd een uitvoerige voorbereiding op dit sacrament kreeg, samen met 
haar ouders. Anders dan bij een baby’tje immers kan zij zelf ook, samen met haar 
ouders en peetouders, de doopbeloften uitspreken. Daarmee past ze in onze 
rubriek ‘inhalen toegestaan’. 

Dat laatste geldt ook voor Tess Schröder. Op zondag 16 juni zal zij het H. Vormsel 
ontvangen tijdens de eucharistieviering in Waubach. We feliciteren haar met dit 
prachtige sacrament, waarin de Heilige Geest haar tot steun en sterkte zal zijn. 
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Sacramentsprocessie: terugblik en vooruitblik 
Nadat op zondag 2 juni jl. een mooie en overtuigende Sacramentsprocessie door 
Waubach trok, is het de beurt aan Rimburg op zondag 9 juni. Te beginnen met de 
processie die om 10.00 uur vertrekt vanaf Kapelweien, gevolgd door de 
eucharistieviering in de openlucht op het vroegere schoolplein, waarna een nazit 
voor alle deelnemers plaatsvindt bij d’r Eck. U bent van harte welkom! 

Alle details kunt u teruglezen in de vorige editie. 

Kerk Rimburg: even geen water 
Vanwege problemen met de waterleiding is 
er op dit moment geen leidingwater in de 
kerk van Rimburg, en daarmee werkt ook 
het kraantje buiten aan de sacristiedeur 
niet. Dat is onder meer lastig voor 
parochianen die de graven rondom de kerk 
willen verzorgen. We zijn bezig met een 
oplossing, die echter wel even op zich kan 
laten wachten. Onze excuses voor het 
tijdelijke ongemak. 

Je moet het maar weten 
Een pelgrim is onderweg langs akkers 

In de naderende vakantiemaanden trekken veel mensen erop uit. In vroeger 
eeuwen was vakantievieren niet gebruikelijk. Wie op reis ging deed dat niet voor 
z’n plezier, maar met een duidelijk doel: als handelaar, als soldaat of als pelgrim.  
Het woord ‘pelgrim’ kennen wij in de betekenis van een bedevaartganger.  
Het woord komt uit het Latijn en wordt daar peregrinus genoemd.  
Letterlijk betekent dit: iemand die door of langs de akkers trekt. In het 
Middelnederlands werd een pelgrim ook wel peregrijmen of pellegrijm genoemd. 
Van dit laatste is ons woord pelgrim afgeleid. Een pelgrim is dus heel letterlijk 
iemand die op pad gaat en langs velden en akkers trekt, op weg naar een 
religieuze bestemming. 

Pelgrimeren – het op pelgrimstocht gaan – is al zo oud als er godsdiensten 
bestaan. Reizen naar heilige plaatsen geeft gelovigen het gevoel dichter bij het 
goddelijke te komen. In veel gevallen is de reis er naartoe – het onderweg zijn – 
vaak zelfs belangrijker dan de aankomst op de plaats van bestemming. Het Latijn 
kent ook het woord peregrinatio. Dit woord heeft meer betekenissen die wel 
allemaal verband met elkaar houden. Zo wordt met peregrinatio de pelgrimstocht 
zelf bedoeld, maar het werd in de middeleeuwen ook gebruikt voor de keuze van 
monniken om bij wijze van boetedoening vrijwillig in ballingschap te gaan. 
Daarnaast komt het woord ook voor als aanduiding voor het reisverslag van een 
pelgrimstocht. Veel hedendaagse pelgrims voelen nog steeds de behoefte om de 
belevenissen en ervaringen die ze onderweg langs de akkers opdoen op papier te 
zetten 
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Parochie Agenda
 

 

 

 

Zondag 9 juni, 
10.00 u 

Sacramentsprocessie en aansluitend 
openluchtmis 

Rimburg 

zondag 30 juni koffie noa de Mès kerk Waubach 

   
  
Overzicht H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg  
Zondag 11.00 u. Waubach   
 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
 
 
 
 
 
Overledenen: 
 
21-05: Mia Dautzenberg-Andrieu (86 jaar) 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
Doopzondagen 2024: 
 
Zondag 9 juni, zondag 7 juli, 
Zondag 11 aug. 

 

Doopvoorbereiding: 
 
Data volgen zsm. 
Van 20.15 tot 21.30 uur 
op de pastorie (Kerkberg 7) 
 
 

 
 

 
 

 



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Zondag 16 juni ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur Ad Kremer;  

Waubach 11.00 uur 

Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 
jrdst. oud. Jacob en Anna Heinen-Hanssen (st); 
jrdst. Sjef Pelzer, tevens Marijke Pelzer-
Gigengack;  Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg 
en overl. ouders (st); oud. Ger en Greetje 
Wijshijer-Van Ommen en Maria Wauben-
Impelmans;  Sjef Speck, tevens families Speck 
en Steinbusch; alle vaders en moeders waar 
ook ter wereld; (kinderwoorddienst) 

Maandag 17 juni  

Waubach 19.00 uur jrdst. Heinz Jansen (st); 

Dinsdag 18 juni                      Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Woensdag 19 juni H. ROMUALDUS, ABT 

Waubach 19.00 uur  

Donderdag 20 juni  

Waubach 09.00 uur  

Vrijdag 21 juni H. ALOYSIUS GONZAGA, RELIGIEUS 

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 23 juni TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur Jos Samulski en echtgenote Steffie;  
 

Waubach 11.00 uur 

Hetty Weelen-Hommelsheim; overl. ouders 
Herzig-Dörner; Jan Evertsen (st); ouders Nico en 
Resi Aretz-Videc en zoon Jos; Annie Bogman–
Haan, zoon Hermie en Peter Haan en 
wederzijdse ouders; 



Maandag 24 juni GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER, 
HOOGFEEST 

Waubach 19.00 uur 
overl. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); 
Christina Spiertz-Degens, tevens vr. echtgenoot 
Leo en zoon Jo; 

Dinsdag 25 juni                      Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Woensdag 26 juni  

Waubach 19.00 uur Jan en Lieske Gerards-Dautzenberg;  

Donderdag 27 juni H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIE, BISSCHOP EN 
KERKLERAAR 

Waubach 09.00 uur  

Vrijdag 28 juni H. IRENEÜS, BISSCHOP EN MARTELAAR, 
KERKLERAAR 

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 30 juni DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur Gemengd Koor Don Bosco jrdst. Wiel en Fien 
Kaesler;  

Waubach 11.00 uur 
jrdst. Marianne Lutgens, tevens ouders Lutgens-
Pelzer (st); jrdst. Frans Hol (st); ouders No en 
Bertha Schiffers-Wolters; (kinderwoorddienst) 

 

 

 

Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 



Kerkbijdrage

Par. H. Jozef   NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. H.H. Theresia 
en Don Bosco  NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette  NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid  NL74 RABO 0151 7040 07

Zie onze website voor ING bankrek. nummers

Kerkhofadministratie 
Parochiekantoor Tel. 045 531 2378
H. Jozef – Waubach
H. Bernadette - Abdissenbosch
H. Drievuldigheid - Rimburg

Kerkhofbeheerders
Dhr. F. Speck - fspeck@home.nl
Mevr. K. Hermans - kwahermans@gmail.com

Gemeentelijk Kerkhof - Lauradorp - Tel 14045

Parochiecluster
Ubach over Worms
 
Pastoor H. Notermans
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Secretariaat parochies: 
di- woe - vr 10.00 - 12.00 uur 
Kerkberg 7  Tel. 045 - 531 2378
info@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties 
Weekdag € 12,50 - Weekend € 27,50 

Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: J. Post  045 - 531 0449 
Rimburg: F. Weijers  045 - 532 3996

Parochieassistent M. Dietzenbacher 
Catecheet M. Kockelkoren

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volgende edities parochieblad 

Misintenties van / tot Verschijningsdatum Intenties opgeven tot: 
30 juni – 14 juli  21 juni 12 juni 
14 juli – 28 juli 05 juli 26 juni 
28 juli – 11 augustus 19 juli 10 juli 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

Gebedskaart ‘Jaar van Gebed/Heilig 
Jaar 2025’ 

In de katholieke Kerk wordt in 2025 een 
Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als 
voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen 
tot een ‘jaar van gebed’. De Nederlandse 
bisschoppenconferentie heeft een kaart 
uitgegeven met het speciale themagebed 
voor het Heilig Jaar. 

Een Jubeljaar is een oude traditie in de 
katholieke Kerk, die in de Middeleeuwen is 
ontstaan en elke 25 jaar plaatsvindt. Paus 
Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar 
afgekondigd met als thema ‘Pelgrims van 
hoop’. Voor 2024 vraagt hij extra aandacht 
voor het Onze Vader als een ‘school van 
gebed’, omdat in dit gebed de kernpunten 
van het christelijk geloof worden
samengevat. De gebedskaart kunt u 
downloaden via www.bisdom-roermond.nl 

 



   Op 1 juli 2023 vierden wij 115500  jjaaaarr  aaffsscchhaaffffiinngg  
vvaann  ddee  ssllaavveerrnniijj Suriname en Caraïbisch 
Nederland. Het was tegelijk de aftrap voor een  hheerr--
ddeennkkiinnggssjjaaaarr  voor de slachtoffers van onge-
rechtigheid en onbarmhartigheid en voor het 
vieren van de vrijheid. Op 30 juni a.s .eindigt dit 
bijzondere jaar alweer met de intentie om 
toekomstig permanent meer aandacht te schenken 
aan de nog steeds voelbare gevolgen van het 
slavernijverleden. Slavernij is dus iets van het 
verleden, toch? Ongerechtigheid en onbarmhartig-
heid zijn de wereld nog steeds niet uit. Moderne 
slavernij houdt in dat mensen in hun bestaan 
totaal afhankelijk zijn van anderen die misbruik 
maken van hun kwetsbaarheid en ervan profiteren.  

 

 

 

 

steeds grotere materiele welvaart biedt terwijl onze 
vrije tijd steeds meer beperkt wordt. Bijna ongemerkt 
verspuullen we tijd van ons leven. Het voelt als vrijheid 
maar verdoezelt dat we onszelf en de a(A)nder 
kwijtraken. Geen tijd meer om onze ggaavveenn  eenn  ttaalleenntteenn 
creatief in te zetten voor wat een mens echt nodig heeft: 
geborgenheid, relaties met anderen, genieten van het 
bewust zijn in het hier en nu met de HHoooopp op een 
toekomst in het liefdevolle huis van onze Vader. 
LLoossmmaakkeenn  vvaann  ddee  kkeetteennss van doorgeschoten 
consumentisme helpt mensen overal op de wereld om 
moderne slavernij te overwinnen. WWee  hheebbbbeenn  ddee  vvrriijjhheeiidd  
oomm  ttee  kkiieezzeenn  eeeenn  iinnssttrruummeenntt  vvaann  VVrreeddee  ttee  zziijjnn.. 

 

Slavernij 

tentoonstelling 

in 

We voelen ons vrij.  Maar het 
enorme grondstoffenverbruik van 

onze economie zorgt helaas op 
andere plaatsen van de wereld 
voor uuiittppuuttttiinngg  vvaann  mmeennss  eenn  

aaaarrddee.. 
      Zijn we écht vrij? Vrijheid heeft                
iets te maken met vvrriijjee  kkeeuuzzee. Meer en       
meer zijn we in een cirkel van  ccoonnssuummeennttiissmmee 
(Paul Schenderling) terecht gekomen welke  

Het jubeljaar 2025 
komt eraan! In 

Jesaja 61, 1-3 
spreekt de profeet 

van allerlei ketenen 
die gebroken 

worden door de 
Gezalfde van de 

Heer. 



Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
21 juni

voor de periode tot: 14 juli

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
12 juni
Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

voor iedereen een
passend afscheid

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u
langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons 
inloopspreekuur. Dit is elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mona Slob Guido Waltmans

Lindeman
Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf
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