
 

 

 

 

 

 
Jaar van Gebed 2024: stille dagen in Limburg 

Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus 2024 uitgeroepen 
tot een Jaar van gebed. In het kader daarvan is er dit jaar elke maand een Stille 
Dag in steeds een ander Limburgs klooster. 

Veel mensen verlangen naar stilte. Een mens heeft momenten van stilte nodig om 
zichzelf terug te vinden. Die stilte hebben we ook nodig om God bewust opnieuw op 
het spoor te komen. Tijdens de Stille Dagen trekken de deelnemers zich voor één 
dag terug in een kloosterlijke omgeving om met de geloofsgemeenschap die dag te 
beleven.  

Zo’n dag begint met een 
eucharistieviering om 9.30 uur. Daarmee 
gaat de stilte in die tot het einde van de 
dag zal duren. In de ochtend en de 
middag is er een inleiding op stilte en 
gebed. Aan het eind van de middag 
wordt de dag besloten met het 
avondgebed. Voor de lunch (eveneens in 
stilte) dient u zelf te zorgen. Koffie en 
thee worden aangereikt.    

De eerstvolgende data zijn: 

Zaterdag 2 maart - Bezinningshuis 
Regina Carmeli, Sittard 
Zaterdag 20 april - Abdij Sint 
Benedictusberg (Mamelis), Vaals 
Zaterdag 11 mei - Abdij Lilbosch, Pey-
Echt 
Zaterdag 8 juni 2024 - Klooster Regina 
Pacis, Valkenburg 

Aanmelding en betaling (€ 25,-) geschiedt via het bisdom (wwwbisdom-
roermond.nl) . Voor een aantal huizen geldt dat het aantal deelnemers beperkt is. 
Dan geldt de volgorde van aanmelding. Belangstellenden kunnen aan één of 
meerdere dagen deelnemen of aan ze allemaal. 
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Stille dag Rolduc a.s. zaterdag 9 maart 

Op zaterdag 9 maart is er ter voorbereiding op Pasen een ‘Stille Dag’ in Rolduc. 
Deze bezinningsdag begint om 9.30 uur met ontvangst in de recreatiezaal van het 
Seminarie. Om 10.00 uur wordt de H.Mis gevierd in de bovenkapel van het 
Seminarie. Er is deze dag twee keer een inleiding op stil gebed.  
Het is een mogelijkheid om enkele uren even los te komen van zoveel activiteiten en 
geluiden die onze dagen vaak vullen, om open te staan voor wat Hij ons te zeggen 
heeft, op weg naar Pasen.  De dag eindigt om 15.00 uur. Doorheen de dag is er 
koffie beschikbaar; men wordt gevraagd zelf een lunchpakket mee te nemen.  
De kosten bestaan in een vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,-).  
Aanmelding bij pastoor: hanskreuwels@gmail.com  

Sint Jozefnoveen 11 – 19 maart 
Op maandag 11 maart starten we de jaarlijkse Sint Jozefnoveen.  
Dagelijks is er om 19.00 uur een eucharistieviering (behalve op zondag;  
dan is de Hoogmis om 11.00 uur), en iedere dag is er passende en feestelijke 
muziek door een van de muziekgezelschappen uit onze eigen regio. 

Voorafgaand aan iedere eucharistie kunt u uw persoonlijke gebedsintenties invullen, 
die bij het noveengebed worden voorgelezen. 

Een uitnodigende manier om de eenvoud van Sint Jozef na te volgen in deze 
onrustige tijd, en om te groeien in vertrouwen zoals Sint Jozef zelf vertrouwde op de 
Heer. U bent van harte welkom!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



 

 

 

 

vr 8 en zat 9 
mrt., 19.00 u 

vormselvieringen kerk Waubach 

zaterdag 9 
maart 

stille dag Groot-Seminarie 
Rolduc 

zondag 17 
maart 

koffie noa de Mès kerk Waubach 

zondag 21 apr 
en 26 mei 

eerste H. Communie kerk Waubach 

zondag 5 mei, 
09.30 u 

openluchtmis St. Jozefkapel 
Rimburg 

zondag 19 mei koffie noa de Mès kerk Waubach 

zondag 30 juni koffie noa de Mès kerk Waubach 

   
  
Overzicht H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg  
Zondag 11.00 u. Waubach   
 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
 
Dopelingen: 
18-02: Jayh Hilman 
18-02: Dante Patti 
 
Overledenen: 
 
12-02: Hetty Weelen-
Hommelsheim, 89 jaar 
 

 

  

 
Doopzondagen 2024: 
Zondag 14 april, zondag 19 mei 
Zondag 9 juni, zondag 7 juli, 
Zondag 11 aug. 

  

Doopvoorbereiding: 
 
woensdag 3 april en woens. 29 mei 
Van 20.15 tot 21.30 uur 
op de pastorie (Kerkberg 7) 

 

Parochie Agenda



Zondag 10 mrt VIERDE ZONDAG VAN DE 
VEERTIGDAGENTIJD-ZONDAG LAETARE 

Rimburg 09.30 uur 
jrdst. Lenie Schunken-Nievelstein, tevens oud. 
Schunken-Bures en overl. fam. (st); Dieter 
Bloi; 

Waubach 11.00 uur 

Annie Bogman-Haan verj, tevens zoon Hermie 
en Peter Haan; Sjaak Dejalle en dochter Ria 
Römkens-Dejalle; jrdst. Leny Scheeren-
Janssen, tevens  Joep Scheeren (st); jrdst. 
overl. oud. Sjef en Jeannie Triebels-Houben; 

Maandag 11 mrt Opening St. Jozefnoveen 

Waubach 19.00 uur 
Enny Wetzels verj, tevens Leo Papenborg en 
Peter Theissen; 

Dinsdag 12 mrt                      Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Waubach 19.00 uur Kon. Fanfare Eendracht 

Woensdag 13 mrt MIRAKEL VAN HET H. SACRAMENT TE 
AMSTERDAM-QUATERTEMPERDAG 

Waubach 19.00 uur 
Vocaal Ensemble Frizzante jrdst. Jos 
Schormans; 

Donderdag 14 mrt  

Waubach 19.00 uur Fanfare St. Elisabeth 

Vrijdag 15 mrt  

Waubach 15.00 uur Kruisweg 

Waubach 19.00 uur 
Gemengd Koor Don Bosco oud. Bernhard en 
Fina Goebert-Scholle (st); 

Zaterdag 16 mrt 19.00 uur: Waubach 

Zondag 17 mrt VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Rimburg 09.30 uur  



Waubach 11.00 uur 

Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Anneke 
Hageman en Lenie en Jo Hageman-
Gronenschild; jrdst. oud. Sjeng en Fientje 
Heidendael-Benau, tevens zoon Mathieu en 
dochters Truus en José (st); overl. oud. 
Herzig-Dörner; (kinderwoorddienst) 

Maandag 18 mrt H. CYRILLUS VAN JERUZALEM, BISSCHOP EN 
KERKLERAAR 

Waubach 19.00 uur overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); 

Dinsdag 19 mrt 

H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD 
MARIA, HOOGFEEST 

Sluiting Jozefnoveen Heereveld 10.30 uur 
H. Mis 

Waubach 19.00 uur Jo Meessen vw. naamfeest (st); 

Woensdag 20 mrt  

Waubach 19.00 uur 
jrdst. Mia Hamers-Dortants, tevens Zef 
Hamers; 

Donderdag 21 mrt 09.00 uur: Waubach 

Vrijdag 22 mrt  

Waubach 09.00 uur 
fam. Benders-Hanssen (st); waarna uitstelling 
en aanbidding van het H. Sacrament 

Waubach 15.00 uur Kruisweg 

Zondag 24 mrt PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE 
HEER 

Rimburg 09.30 uur jrdst. Lou Maassen;  

Waubach 11.00 uur 
Schutterij St. Joseph Jan Evertsen (st); 
jrdst. Hub Dortants (st); 

 

 



Ook nieuw Bij Service Gilde Landgraaf: 

‘Samen Mediteren’ onder begeleiding van mevrouw 
Jessica Bergers. Indien u bekend bent met mediteren, 
bent u welkom op de dinsdagochtend van 10.30 uur 
tot 12.00 uur. in het Burgerhoes te Landgraaf. 

Het gaat hier om een cyclus van 2x 3 bijeenkomsten. 
De data zijn: 12, 19, en 26 maart, in april zijn dit de volgende dagen: 9, 16 en 23. 

Het accent van deze meditatie- ochtenden berust op:’ Samen mediteren, het 
uitwisselen van gedachten en ervaringen rondom het onderwerp meditatie’. 
Dit samen mediteren kan plaatsvinden na aanmelding bij het Service Gilde te 
Landgraaf. De bijeenkomsten vinden plaats in het Burgerhoes, Sweelinckplein 1 te 
Landgraaf. 

Bijdrage in de kosten voor alle bijeenkomsten is € 27. U kunt alleen aan de hele 
cyclus deelnemen, dus niet aan een enkele les. 
Aanmelden kan via het formulier op de website: www.gildelandgraaf.nl 
Per mail: gildelandgraaf@gmail.com of telefonisch tijdens de kantooruren op 
maandag t/m woensdag van 9.30 tot 12.00 uur onder nummer: 045 569 56 80 

Volgende edities parochieblad 

Misintenties van / tot Verschijningsdatum Intenties opgeven tot: 
24 maart – 07 april 15 maart 06 maart 
07 april – 21 april 29 maart 20 maart 
21 april – 05 mei 12 april 03 april 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef   NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. H.H. Theresia 
en Don Bosco  NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette  NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid  NL74 RABO 0151 7040 07

Zie onze website voor ING bankrek. nummers

Kerkhofadministratie 
Parochiekantoor Tel. 045 531 2378
H. Jozef – Waubach
H. Bernadette - Abdissenbosch
H. Drievuldigheid - Rimburg

Kerkhofbeheerders
Dhr. F. Speck - fspeck@home.nl
Mevr. K. Hermans - kwahermans@gmail.com

Gemeentelijk Kerkhof - Lauradorp - Tel 14045

Parochiecluster
Ubach over Worms
 
Pastoor H. Notermans
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Secretariaat parochies: 
di- woe - vr 10.00 - 12.00 uur 
Kerkberg 7  Tel. 045 - 531 2378
info@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties 
Weekdag € 12,50 - Weekend € 27,50 

Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: J. Post  045 - 531 0449 
Rimburg: F. Weijers  045 - 532 3996

Parochieassistent M. Dietzenbacher 
Catecheet M. Kockelkoren



“De Lijdenstijd doet stilstaan bij lijden: van 
mens, dier, en heel de schepping. Het 
maakt gevoelig voor onrecht dat de ander 
wordt aangedaan, voor elke aantasting 
van natuur en milieu als Gods goede 
schepping. Dat betekent vanzelf ook een 
tijd van vasten, van zelfbeperking en 
zelfkritiek. Een tijd om stil te staan bij eigen 
keuzes, eigen gewoonten, eigen gedrag.” 
(uit: De groene kalender)  

.  

           samen zijn met je dierbare(n) is dan het 
mooiste. Een mens moet eten en drinken, maar 
een simpele maaltijd samen nuttigen maakt even 
gelukkig als een luxe diner.  Niet de grootte maakt 
van een huis een thuis, maar de liefde die erin 
woont.  Samen wandelen door het bos brengt 
evenveel gelukzaligheid als een reis naar de 
Malediven. Vreugde en leed met elkaar delen 
vermenigvuldigt de vreugde en maakt lijden 
draagbaarder.  

AAllss  ddee  aannddeerr  vvaann  jjee  hhoouuddtt……wwaatt  hheebb  jjee  
ddaann    nnoogg  nnooddiigg??    Weinig want de ander is blij met 
jou en schenkt je liefde voor niets. Je kunt erop 
vertrouwen dat hij of zij je verzorgt met alles wat 
je nodig hebt. En als het tegenzit in je leven helpt  

AAllss  jjee  vvaann  iieemmaanndd  hhoouuddtt  ……        
wwaatt  hheebb  jjee  ddaann  nnoogg  nnooddiigg??    Weinig, want 
  

VASTENTIJD 

Vasten als 
voorbereiding op 
Pasen biedt ons 
de kans om de 
puurheid van de 
relatie met God 
te (her)beleven. 
Houden van en 
geliefd zijn door 
Jezus… wat heb 
je dan nog écht 
nodig?   

de ander je erdoorheen.                     
Mooi verbond tussen de liefhebbende  

en de geliefde, over en weer!       
Houden zo! 

Vasten is een werkwoord! Zet 
je in tegen onrecht, doe iets 
extra’s voor Gods schepping. 
Ontdek dat je hiermee         
niet alleen staat. 

Jezus zei: 
“Een mens 
leeft niet 
van brood 
alleen….” 



Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
15 maart

voor de periode tot: 07 april

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
06 maart
Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

voor iedereen een
passend afscheid

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u
langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons 
inloopspreekuur. Dit is elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mona Slob Guido Waltmans

Lindeman
Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf
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